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We voelen dat het anders kan, onze werkwijze… We weten ook dat het anders moet. Onze organisatie 

met de projecten worden aangestuurd vanuit Nederland, de projecten zijn geïnitieerd uit Nederland, het 

geld komt uit Nederland…  

Het bestuur en de Raad van Toezicht hebben veel gesprekken met elkaar en ook met Leon, de country 

director in Sri Lanka. We struinen het internet af om kennis te vergaren. We zoeken contact met andere 

organisaties om te leren hoe zij te werk gaan. En we vragen experts of die ons in het transitieproces 

willen coachen.  

Eén van de inspirerende organisaties is Karuna Foundation in Nepal. Een organisatie die ook werkt met en 

voor mensen met een beperking. Gestart vanuit een Nederlands initiatief en inmiddels hebben zij een 

geheel eigen werkwijze ontwikkeld om samen te werken met  de Nepalese overheid, hebben zij 

schaalbare projecten en zijn zij niet meer volledig financieel afhankelijk van één Nederlandse financier.  

Karuna Foundation stond open voor een kijkje in hun keuken! En zo kwam het dat Leon en Kirsten vanuit 

Sri Lanka naar Nepal vlogen! 

Ooit, in 1999, was ik al eens, in mijn studietijd, in Nepal geweest en ik vond het een heerlijk land! Nu dus 

terug, herkende echt niets meer!  

Naast hard werken, is het ook belangrijk om leuke dingen te doen! Dus begonnen we met die leuke 

dingen! Leon en ik struinden door Kathmandu en we gingen naar een homestay om vandaaruit een 

tocht(je) te maken met uitzicht om de Mount Everest.  

Daarna hard aan de slag!  

Inmiddels was ook een oud-projectmanager van DLFF aangesloten en gedrieën bezochten wij het kantoor 

van Karuna. Hier vertelde Leon waar DLFF nu staat en waar we naar toe willen groeien. Karuna liet zien 

hoe zij zich ontwikkeld hebben de afgelopen jaren. Wij hadden de laptop open en sloegen alles op!  

De volgende dag vertrokken we naar het gebied waar zij operationeel zijn. Hier verbleven we twee dagen 

om in de praktijk te zien hoe zij werken met de overheidsinstanties, gemeenschap en natuurlijk hun 

doelgroep. En ook hier hadden we veelvuldig overleg op het regiokantoor.  

Terug in Kathmandu bruisten Leon en ik van de inspiratie en ideeën. Inmiddels werkten we samen op een 

wijze die we ‘Two People’s Chair’ noemden: we bespraken alles met elkaar en besloten samen wat de 

volgende stap werd. Een mooie samenwerking om DLFF zelfstandig te laten worden!  

En… het was weer tijd voor leuke dingen! We gingen naar Pokhara en Chitwan, waar we genoten van de 

Anarpurna Bergen en neushoorns in het nationaal park zagen!  

Vanuit Nepal vloog Leon naar Sri Lanka terug en ik vloog naar Nederland.  

Met alle kennis die we hebben opgedaan zullen we aan de slag gaan. Plannen die uitgewerkt gaan 

worden: Projecten met een duidelijke exit strategie en opschaalmogelijkheden, in samenwerking met de 

overheid. En het loswekingsproces van DLFF (als Sri Lankaanse organisatie) van Friendship Foundation.  

Tijdens onze online videocalls zal alles langzaam vorm krijgen!  


