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Het volgt elkaar in razend tempo op...

In 2022 kwamen de eerste gesprekken op gang over de toekomst van DLFF in Sri Lanka en van Friendship
Foundation in Nederland... Toen hadden we nog geen enkel benul van het pad dat we zouden gaan
bewandelen, laat staan waar dat pad ons naar toe zou leiden.

Maar, we gingen op weg en kwamen heel veel personen en organisaties tegen waar we mee konden
sparren, in Sri Lanka, in Nederland, maar ook in Nepal, in Oostenrijk en dan dus nu gaan we ons licht
opsteken in India!

Leon en Mihiri vliegen vanuit Sri Lanka naar New Delhi en ik kom vanuit Nederland. Het is erg leuk om
elkaar weer te zien en de opwinding voor deze reis is wederom groot!

In New Delhi bezoeken we de Zero Project Conference, waar gesproken hoe we met elkaar een wereld
zonder barrieres voor mensen met een beperking kunnen creéren. Sprekers uit de hele wereld delen hun
ervaring op het gebied van inclusie, technologie, onderwijs en werk. We zuigen alle informatie op en
bouwen ons netwerk uit!

Tussendoor werken we aan de veranderende organisatie binnen DLFF en de doorontwikkeling van ons
onderwijsproject. Werknaam van dit vervolgproject is Education 2.0. Want dat het een grote stap vooruit
gaat worden voor DLFF, voor leerlingen met een beperking is wel duidelijk aan het worden.

De eerste voorzichtige gedachten worden hardop gezegd: we kunnen alleen ons speciaal onderwijs
opschalen als we meer units in de buurt van de kinderen. Nu rijdt onze schoolbus elke dag 300 km om
kinderen op te halen en thuis te brengen... (en sommige ouders hebben dan ook nog 1,5 uur reistijd om
van huis naar het pick-up point te komen).

We praten over stichtingen als een eiland op een eiland ;-) en hoe wij van ons eilandje af willen stappen
de maatschappijin. We leren over de doelstelling van het ministerie van onderwijs om elk kind toegang
te geven tot onderwijs in Sri Lanka.

Langzaamaan begint onze richting steeds duidelijker te worden.

Leon, Mihiri en ik voeren mooie gesprekken, leren veel met elkaar en van elkaar en samen stippelen we
weer een stukje van het te bewandelen pad uit.

Op een avond bezoeken we Taj Mahal, tijdens de volle maan. Wonderschoon!

We vliegen door naar Bangalore voor het tweede deel van Zero Project. Hier zal Leon deelnemen aan een
paneldiscussie over Werk & Inkomen. Onze ervaringen met ons project voor jonge entrepeneurs
‘Inclusive Society by Economic Development” wordt uitgebreid toegelicht en besproken. Ook hier in
Bangalore inspirerende verhalen!

Zero Project loopt ten einde en wij blijven nog even!

We bezoeken Mysore, een mooie-rustige, frisse- plaats ten zuiden van Bangalore.

Terug in Bangalore worden we warm welkom geheten door het team van Fourth Wave Foundation. Een
Indiase organisatie die veel ervaring heeft met het samenwerken met de overheid voor inclusief
onderwijs op overheidsscholen. We hangen aan hun lippen!

Naderhand evalueren Leon, Mihiri en ik hoe we hun ervaringen kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van
ons Education 2.0 project in de Sri Lankaanse situatie.

Leon en Mihiri vertrekken weer richting Ampara en ik ga terug naar Utrecht. We weten wat ons te doen
staat: het onderzoek van Sri (Erasmus Universiteit) en Pup (Universiteit Utrecht) hebben de plussen en de
minnen voor kinderen met een beperking binnen het onderwijs in Sri Lanka al in kaart gebracht.

De kennis die we hebben opgedaan bij Karuna Foundation in Nepal en bij Fourth Wave Foundation in
India geven ons een richting. De lesmethode die ons team in 12 jaar heeft ontwikkeld binnen onze eigen
school voor speciaal onderwijs, geeft ons de handvatten.

Het team in Sri Lanka gaat een projectplan schrijven: Education 2.0: inclusief passend onderwijs binnen



het reguliere onderwijs in Sri Lanka!



